
 

 

Zwolle, 19 februari 2026 
 
Betreft: Vrijdagmiddag-ateliers 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Bij deze de tweede oproep dit schooljaar voor vrijdagmiddag-ateliers, die plaatsvinden in de 
tekenlokalen bij ons op school. Ze zijn in het leven geroepen om op de vrijdagmiddag de 
buitenschoolse kunsteducatie op het Meander ook een beeldende variant te geven, naast de 
Bigband en de theaterproductie als vertegenwoordigers van muziek en theater. Deze 
gezellige en leerzame ateliers worden gelukkig ook aankomend half jaar voor alle leerlingen 
georganiseerd! 
 
Een atelier begint om 14.00 uur en eindigt om ongeveer 15.30 uur en vindt meestal plaats in 
lokaal Oost 14. Er komt 1,5 à 2 uur een kunstenaar in de klas of er is een workshop. Alle 
leerlagen kunnen meedoen en het is gratis! Het gaat om creatief zijn op gebieden die buiten 
de reguliere kunstlessen liggen en onderzoeken waar je talent ligt! Maar plezier en dingen 
maken is het belangrijkste. 
 
Inschrijven voor de laatste 4 ateliers gaat via de activiteiten in magister (online/webversie) 
vanaf vrijdag 20 februari om 18.00 uur.  
 
Is uw kind gek op tekenen, schilderen en creatief bezig zijn, dan is dit een mooie kans! 
Hieronder vindt u een overzicht van de vrijdagmiddagateliers tot aan de kerstvakantie.  
Zo is het ook met de leerlingen gecommuniceerd: 
 
 
ATELIERS: 
 
Vrijdagmiddag 6 maart: Procreate, de digitale tekenapp 
Procreate is een digitale tekenapp voor beginners en gevorderden die door veel mensen 
wordt gebruikt. Je kunt met Procreate heel veel en aan de basis staan de vele brushes die je 
kunt gebruiken. Door een brush te selecteren kun je verschillende teken- en schilderstijlen 
nabootsen. Dit vrijdagmiddagatelier is voor beginners en wij regelen de iPads.  
 
Vrijdagmiddag 10 april: Fotografie van Margreet 
Deze middag gaan we met Margreet Vloon aan de slag met fotografie. Je mag werken met 
een professionele camera! 
 
  



Vrijdagmiddag 5 juni: Tattoo-art van Gradi  
De illustratrice Gradi Nitert was al vaker bij ons op school voor lessen illustratie en 
raamtekenen, maar nu deelt ze met ons een nieuwe passie; tatoeages! Wij doen het 
natuurlijk met afwasbare inkt die een tijdelijke tattoo oplevert.  
 
Vrijdagmiddag 19 juni: tekendoos of dummy versieren (en meenemen naar huis!) 
Mevrouw Visscher gaat samen met jullie aan de slag om een tekendoos of dummy te 
personaliseren! 
Hij mag daarna ook mee naar huis zodat je er lekker mee aan de slag kunt in de vakantie!   
 
 
Vriendelijke groet,  
 
Suzanne Visscher  
Cultuurcoördinator  
 


